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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI 
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959 yılı, Konya Çumra doğumludur. Hâlen Marmara Üniversitesi'nde, din eğitimi alanında öğretim üyesidir. 
Aile ve çocuk eğitimiyle ilgili Kitapları bulunan; Konferans ve seminerler veren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Dr. Faruk Kanger 
971 yılı, Adapazarı doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. İstanbul Sabahattin 


Zaim Üniversitesi'nde, din eğitimi öğretim üyesidir. Din ve değerler eğitimi alanında seminerler ve Konferanslar veren Faruk Kanger'in eğitimciler ve anneler için birçok eseri yayınlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nehir Aydın Gökduman 


Çanakkale doğumludur. (991'de I9 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO'ndan mezun oldu. Yetişkinler ve 
çocuklar için pek çok roman, öykü ve masal kitabı yayınlandı. Aile, çocuk, gençlik eğitimi Konferans ve seminerleri vermektedir. Yazmaya devam eden Gökduman, evli ve üç çocuk annesidir. 


Esma Budak 
(976 yılında İstanbul'da doğmuş. Herkesin huzurlu bir dünyada yaşamasını istediği için Kendini eğitime vermiş. Çocuklara değerler eğitimi ve dil dersi, büyüklere eğitim yöntemleri dersi veriyor. Şimdi ise eğitim ve 
çocuk kitapları hazırlamakla meşgul. Evli ve bir kızı var 


Gülser Öztürk 


2002 yılında İstanbul Universitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Hâlen Kadıköy Müftülüğü'nde Kur'an 
kursu öğreticisi olarak çalışmakta, Bulmacalar ve Testler ile Temel Dini Bilgiler” isimli bir kitap çalışması 
bulunmaktadır. 


Neslihan Nur Türk 


973'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Universitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yetişkinler ve çocuklar için kitaplar yazdı. Çocuk şarkıları besteledi. Altınoluk Dergisi nde yazmaya, Türkiye yi 
gezerek düşüncelerini anlatmaya ve Gülberenk Çocuk Programları ile çocuklar için çalışmaya devam ediyor. 


Zehra Özdemir 


Çocuk Gelişimi mezunu olan Zehra Özdemir, on yıllık öğretmenlik hayatından sonra, illustrasyon çalışmalarına yöneldi. Çeşitli dergi ve kitaplarda resimleri yayınlandı. Hâlen çocuklara yönelik hazırlanan kitaplarda 
resim çalışmalarını sürdürüyor. 


Zeynep Belma Erbulut 


(989 yılı İstanbul doğumludur. Eğitimine lise döneminden itibaren grafik tasarım alanında devam etmiş, 
çocuklara yönelik kitap çalışmaları yapmıştır. Mesleğini bu alanda devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir. 


Merhaba Çocuklar 


Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” 
buyurmuştur. Peygamberimizin takipçisi biz Müslümanlar da dini ahlaki değerlerlerimizi yaşamaya 
büyük önem veririz. Zaten büyüklerimizden de hep böyle görmedik mi? 

Öyle ki; 

Akşam pişirdiği yemekten, belki canları çekmiştir diyerek komşusuna bir tabak götürmeyi âdet 
hâline getirmiş olan bizim annelerimizdir. 

Kendisine gelen müşterinin istediği ürünü sattıktan sonra, “Beyefendi ben sittah yaptım, 
isterseniz ikinci istediğinizi de komşumdan alınız, henüz o siftah yapmadı.” diyen kanaatkâr bir 
ecdadın torunlarıyız. 
© Muhtaç kişi alırken mahcup olmasın, istediği kadar alsın; verenin de kim olduğu bilinmesin diye 
sadaka taşları yapan bizim dedelerimizdir. 
© Fakirlere erzak dağıtırken onlar utanmasın diye, gündüz değil de akşam karanlığını seçen bizim 
ince düşünceli milletimizdir. 
© Dostuna bülbül gibi neşeli olup düşmanına şahin kesilen; canı ve kanı pahasına da olsa toprağını 
düşmana çiğnetmeyen bizim şerefli ecdadımızdır. 

Kendisine yapılan küçük bir iyiliği bile hiç unutmayan ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
her gidenden dostlarına selam söyleyen bizim dedelerimizdir. 

Camilerin duvarlarına kuş evi yaparak onların yemsiz ve susuz kalmamalarını sağlayan bizim 
büyüklerimizdir. 

Dostluğu ahiret kardeşliği olarak görüp dostuna 'ahretlik' diye hitap eden ve aldığı her şeyi iki 
alıp birini dostuna veren bizim annelerimizdir. 


© İşte bizi biz yapan böylesine yüce değerlerimizdir. 


Elinizdeki bu seri, dini değerlerimizi konu alan on kitaptan oluşuyor. Her kitap merakla 
okuyacağınız; günümüzden ve İslam Tarihinden öykülerle dolu. 

Arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar ve yapacağınız özgün dramalarla hem neşeli 
anlar yaşayacak hem de öğreneceksiniz. 

Eğlenceli, bilgili testler ve çeşit çeşit bilmeceler, bulmacalar heyecanınıza heyecan katacak. 

'DOSTLUK? konusunun ele alındığı bu kitabı okurken içinizdeki güzel duyguları keşfedecek, 
değerlerimizi öğrenmenin hazzını tadacaksınız. 

Hem kendi başınıza, hem ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte yapabileceğiniz daha birçok 


etkinlik ise sizleri bekliyor. 


Sevgilerimizle... 
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Dostluk 


Bizleri yaratan Rabbimiz, bizi rahmetiyle sarıp kuşatmış, başıboş bırakmamıştır. Hem cennet gibi bir dünyada yaşıyoruz, hem de canımız gibi sevdiğimiz 
ailelerimiz var. Anne, baba, abla, ağabey, kardeş ve akrabalarımızla birlikte hu- 
Zur içindeyiz. Bunların yanında arkadaş ve dostlarımız da var. Onlarla sohbet 
eder, karşılıklı yardımlaşır, sevinç ve üzüntülerimizi paylaşırız. Ne güzel değil 
mi? Bizi en iyi tanıyan Allah'ımız insanlık tarihi boyunca bizi topluluklar hâlinde 
yaşatmış, hiçbir kulunu yeryüzünde tek başına bırakmamıştır. Çünkü insanın 
insana ihtiyacı olduğunu en iyi bilen O'dur. Onun için de bizlere birlik ve beraberlik içinde bir hayat var etmiştir. Biz insanlar da bize bu nimetleri veren Rabbimize şükretmeli, birbirimizin değerini bilmeliyiz. 

Yüce dinimiz İslam da biz Müslümanların birbirini sevip saymasına çok önem 
verir, Allah, Kur'an'ı Kerim'de bizlere, “Kim Allah'ı, O'nun Peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah tarattarları galiplerin ta kendileridir.” buyurur. (Mâide süresi, 5/56. ayet) 

Öyleyse Müslümanlar olarak, hem dünyada hem de ahirette kazananlardan 
olmak istiyorsak birbirimizi dostça ve kardeşçe kucaklamalıyız. Peki, dinimizin 
önemle tavsiye ettiği dostluk denince aklımıza ne gelir acaba? Dostluk için kısaca; “İnsanların birbirlerine sevgi ve saygı içinde güzel duygular beslemesi, de- 


ğer vermesi ve şartlar ne olursa olsun daima birbirlerinin hâl ve hatırını gözet- 


mesidir.” diyebiliriz. 
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İçinde yaşadığımız dünya, acısıyla tatlısıyla bir imtihan alanıdır. Hepimiz zaman 
zaman Zorluklarla karşılaşır, bazen de bize mutluluk veren güzel şeyler yaşarız. İşte 
tüm bunlar olurken de etratımızda duygularımızı paylaşacağımız, güvenebileceğimiz dostlar ararız. Onlara derdimizi döksek rahatlar, sevincimizi paylaşsak mutlu 
oluruz. İyi bir dostun varlığı bize hayatı kolaylaştırır, kendimizi iyi hissettirir. Öyle ki 


bu beraberliğin ahirete kadar sürmesini dostlarımızla cennette buluşmayı isteriz. 


| > 


(© 


Uy & 





U— 





Madem ki dostluk büyük, küçük bütün insanlar için bu kadar önemlidir. Öyleyse 
dostluklarımızın uzun ve sağlıklı sürmesi için de yapmamız gereken davranışlar var- 


CİK. 


Gelin şimdi de bunları sıralayalım: 
(Gi Tıpk kendi iyiliğimizi istediğimiz gibi dostumuzun da iyiliğini istemeli, ona daima 
iy niyetli ve samimi davranmalıyız. 
(©'Dostumuzu gereksiz isteklerimizle bıktırmamalı, ısrarcı ve zorlayıcı olmamalıyız. 
(©) Dostumuzun sırrını saklamalı, onunla aramız açılsa bile bu sırrı kimseye söyleme- 


meliyiz. 


GN (©Dostumuz zor durumda kaldığında, bizden yardım istemese bile elimizden gele- 


ni gönülden yapmalıyız. 

(©) Dostumuzu yalnızca işimiz düştüğünde değil, her zaman aramalı, hâlini hatırını 
EK güler yüzlü olmalı, ona verdiğimiz değeri göstermeliyiz. 

Bir hatamız olduğunda özür dilemeyi bilmeli, aramızdaki kırgınlığın büyümesini 
e 

(6) Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ise teşekkür etmeyi ihmal 
etmemeliyiz Sevgili Peygamberimiz, “İnsanlara teşekkür etmeyen kişi Allah'a da 
şükretmez.” (Tirmizi, Birr, 35) buyurur. 

(G)Dostumuzun bir kusurunu gördüğümüzde, görmezden gelmeli ve üzerini örtmeyiz. Peygamber Efendimiz, “Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse Allah da onun 


dünya ve ahirette ayıplarını örter.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 60) buyurur. 





(©) Dostumuz bir hata işlediğinde onu güzellikle uyarmalı, doğru davranmaya çağırmalıyız. Kur'an'da, Rabbimiz bizlere; “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir, (Âl-i İmrân 
süresi, 3/1040, ayet) buyurmaktadır. 


Ne mutlu dostunun, dostluğun değerini bilenlere! Allah hepimize hayırlı dostlar 


nasip etsin. Bizi dostlarımızla cennetinde buluştursun. 
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Canım Arkadaşlarım 


Güzel bir cumartesi günü annem neşeyle bize seslendi: 
C - Çocuklar, hazırlanın gezmeye gidiyoruz. 

Ablamla ben neşe içinde ellerimizi çırptık. Bir ağızdan bağırdık: 

- Nereye, nereye? 

C - Çok sevdiğimiz aile dostlarımızı ziyaret edeceğiz... Neslinan ve Murat, sizi bekliyor, 
dedi babam. 

Yaşasın! Demek Melahat teyzelere gidiyoruz. Melahat teyze, annemin en iyi arkadaşıdır; Muharrem amca da babamın en iyi dostu. Biz de çocukları Neslihan ve Murat'la çok iyi anlaşırız. Üstelik Melahat teyze çok güzel börek yapar. Mmm, midemiz 
bugün bayram edecek. Arkadaşlarımızla hoş vakit geçireceğiz. Evden çıkmak için hemen hazırlanmaya koyulduk. Fakat Musa hiç oralı olmadı. 


- Ben Muratlara gelmek istemiyorum, dedi. Murat'la küsüm. Geçen sefer gittiğimiz- 





de bana tahta atını vermedi. Hep kendisi bindi. Annem: 


- Bunlar küçük meseleler, de- 










di. Geçen sefer onlar bize geldiğinde de sen arabalarını vermemiştin. Birbirinizden özür 
dilersiniz olur biter. 
- Hayır, ben gelmek istemiyorum, dedi Musa. Benim 
en iyi dostum bilgisayarım. 
Onunla hiç kavga etmiyoruz. En güzel oyunları bilgisayarda oynu- 


yorum. 





Ne söylediysek, Musa'yı ikna edemedik. Evde kalmaya ve bilgisayarda oyun oynamaya kararlıydı. Sonunda annem, babam, ablam ve ben evden çıktık. Arabamıza binip misatirliğe gittik. Melahat teyzeler bizi güler yüzle karşıladı. Onları görünce ne kadar özlediğimizi anladım. Çok geçmeden büyükler kendi aralarında koyu bir sohbete 
daldı. Biz çocuklar da diğer odaya geçtik. Murat, Musa'nın gelmemesine üzülmüştü. 
Ama onu daha fazla üzmemek için Musa'nın neden gelmediğini söylemedik. Dördümüz 
hemen bir oyun kurduk. Vakit su gibi akıp geçti. Biz böyle oynarken Melahat teyze, 
yaptığı nefis börekleri bize servis etti. Mmm, meyve suyu eşliğinde ne kadar da lezzetliydi. 

Misatirliğimiz sona erdiğinde hepimizi tatlı bir huzur sarmıştı. Evimize dönerken 
yüzlerimizde tatlı bir gülümseme vardı. Musa'ya Murat'ın selamını getirdik. Benim 
hayta ağabeyim gönülsüzce selamı aldı. Sanki bizimle gelmediği için biraz üzülmüş 
gibiydi. 

Ertesi gün pazardı. Musa evde otlayıp putluyor, yalnızlıktan yakınıp duruyordu. 
Babam da kendisine, sokağa çıkarak arkadaşlarıyla oynayabileceğini söyledi. Musa: 

- ÜFFE, dedi. Hasan, geçen gün topumu patlattı. Yerine yenisini almadı. Mehmet 
okuldaki kantin sırasında önüme geçti, canımı sıktı. Osman cimrinin tekidir, hiçbir şe- 


yini vermez. Nuri ise geçen gün balkondan bana dil çıkardı. Oynayacak arkadaşım var 


b, a 


sanki. Hepsiyle küsüm. 
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Annem de: 
- Musacığım, sen de Osman'ın uçurtmasının ipini koparmıştın. Hasan'ı da okulda şaka 
yapayım derken çelme takıp düşürmüşsün, tena hâlde canı yanmış. Geçen gün de seni 


Nuri'yle alay ederken duydum. Gördüğün gibi hiçbirimiz kusursuz değiliz. Bence bunlar 


| 
< 


arkadaşsız kalmaya değmez. Dost edinmek istiyorsan arkadaşlarınla iyi geçinmek ve onları affetmek zorundasın, dedi. 

Musa ağabeyim yüzünü asıp yine bilgisayarın başına geçti. 

O sırada kapı çaldı. Arkadaşım Şule gelmişti. Matematik ödevini yapamamış. Benden 
yardım istedi. Seve seve onu içeri buyur ettim. Geçen gün o da bana lürkçe ödevimde 
yardım etmişti. Arkadaşlık böyle günler için var. 

Derken dışarıdan çocuk sesleri duyuldu. Musa'nın arkadaşları yan tarafımızdaki boş arsada top oynamaya başlamışlardı. Az sonra kapı çaldı. Gelen Nuri'ydi: 

- Musa, maç yapıyoruz, sen de aşağı gelsene, dedi. Musa: 


- Ben oynamak istemiyorum, siz kendiniz oynayın, dedi. 





Allah Allah, ağabeyimde bir afralar bir tatralar... Kimseye yüz vermiyor. Bu gidişle hiç 


arkadaşı kalmayacak galiba. O sırada tatsız bir 





şey oldu. Elektrik pat diye kesilmesin 
mi! Bilgisayar kapanınca Musa 
yine otlayıp putlamaya başladı. Biraz bekledi. Elektrik 
gelmedi. Sonunda bizimki 
dayanamayıp dışarı çıktı. 
Sanırım arkadaşlarıyla tut- 


bol oynayacak. 


2. EV, 


Arkadaşım Şule gidince ben de dışarı çık- 





tım. Bir köşede top oynayan çocukları seyretmeye başladım. Maç iyice kızışmıştı. Az önce herkesle küsüm diyen 
ağabeyim arsada bir o yana bir bu 
yana koşup duruyordu. Oo keyfi yerindeydi yani. Topa öyle vuruyordu 
ki... Eyvah! Top uçtu uçtu güm, 
diye köşedeki kırtasiyenin camına 
vurdu. Aman Yarabbi! Topun oraya kadar nasıl gittiğini kimse anlayamadı. 

Musa korku içinde ağlayarak: 

- Eyvah, yandım, kırtasiyeci amca bana çok kızacak, diyordu. 


Kırtasiyeci de dükkânın önüne çıkmış: 





- Hanginiz yaptı bunu, diye bağırmaya başlamıştı. 

O sırada Musa'nın arkadaşları birlik oldular. İçlerinden biri öne çıkarak: 

- Bir kaza oldu amca, dedi. Birazdan camcıyı getirip camı taklırırız, söz. 

Adam söylenerek dükkâna geri döndü. Çok geçmeden de çocuklar evlerine koşup harçlıklarından alıp geldiler. Sonra bunları birleştirip hep birlikte camcıya gittiler. Musa'nın harçlığından hiç artmaz. O yüzden cam parasına katılamadı. Ama arkadaşları aralarında topladıkları parayla kırtasiyeci amcanın camını taktırdılar. Böy- 


(ece mesele büyümeden hâlledilmiş oldu. 





Musa ağabeyciğim arkadaşlarının kendisi için yaptığı tedakârlığı görünce çok 
duygulandı. O akşam yemekte neşesi yerindeydi. 

- Yarın Muratları bize çağıralım, diyordu. Murat'ı özledim. Gelince bütün eşyala- v 
rımı onunla paylaşacağım. 


Yaşasın! Ağabeyim dostluğun değerini anladı. İnsanların birbirini sevmesi ne ka- 


dar güzel. Dostluk gibisi var mı? DR 
i â 4 O 
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Sevgili Arkadaşlar! 


Hepimizin sevdiği, değer verdiği arkadaşları vardır. Zaman zarnan arkadaş 
ve dostlarımızla aramızda sorunlar yaşarız. istemesek de birbirimizi Kırıp İNCİ 
tebiliriz Ve aramızda gereksiz kırgınlıklar olabilir. İşte öykümüzdeki Musa, arka” 
daşlarıyla arasındaki küçük sorunları büyüterek herkesle iletişimi kesip evde 
durmayı, televizyon V€ bilgisayarla vakit geçirmeyi tercih etmişti. Oysa insanın 
hâlinden hiçbir rnakine anlayamaz değil mi? İnsanı anlayan yine kendisi gibi bi 
insandır. Büyük. küçük herkes kendini anlayacak, iyi gününde, kötü gününde 
yanında olacak dostlara ihtiyaç duyar. 

Dinimiz İslam da insana büyük değer vermiş VE insanların birbiriyle iYi geçinmelerini. aralarındaki sevgi ve saygıyâ önem vermelerini istemiştir. Sevgili Peygamberimiz. biz Müslümanlara “Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için Ee 
medikçe gerçek mümin olmazsınız.” (Buhari, İman. n) hadisiyle dost ve arkadaş” 
larımızın iyiliğini en a7 kendimiz kadar önemsememizi tavsiye etmiştir. 

Musa, eğef arkadaşlarına olan kırgınlığını büyütüp iyice aray) açsaydı. ne 
kadar yalnız kalacaktı değil mi? Oysa arkadaşları Musa'nın kırdığı camın parasını 
aralarında toplayarak onu Zor duruma düşmekten kurtardılar. Dostlarımızın 
yalnızca kötü günler için yanımızda olmaları gerekmez. İyi günümüzde de mutluluğumuzU paylaşacağımız insanlara ihtiyac duyarız. Çünkü mutluluklar 
paylaştıkça çoğalır. dertler ise paylaştıkca azalır. 


Gelin hep birlikte dostlarımızın kıymetini bilelim. 
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VA N Küçük sebeplerle kimseyi kırıp incitmeyelim. Birbirimizi bizi yaratan Rabbimiz için sevelim. Allahı mız da 





biz birbiriyle dost olan kullarını sevsin. 
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21. yüzyılda değil de 14 asır önce Mekke'de yaşıyor olsan... İnsanların köle yapılmasına, hayvanlara kötü davranılmasına, putlara tapılmasına karşı durup Peygamberimizin 
yanında yer alsan. Buna en samimi arkadaşların, akrabaların karşı çıksa ve seni dışlasalar. 
Oyuncaklarını paylaştığın, oyunlar oynadığın, gülüp eğlendiğin dostların sana sırtlarını dönse. Seninle oynamak bir tarata selam bile vermeseler. Kafalarını çevirip yanından geçip gitseler. Senin gibi Müslüman kardeşlerinin hiçbirine yiyecek, içecek ve ilaç 
vermeseler. Onları evlerinden, sıcacık yataklarından çıkarıp atsalar. Dağlarda, tepeler- 
de taşları yastık yaparak yaşamak zorunda kalsanız. Açlıktan, soğuktan insanlar hastalanmaya başlasa. Bebekler ağlasa, anneler çaresiz kalsa. Çok sevdiğin şehir dayanılmaz 
acılarla dolu bir yer hâline gelse... 

Peygamberimizin hicret edin tavsiyesiyle hiç bilmediğin bir şehre gitmek zorunda 
kalsan. Hem de yanına hiçbir eşyanı alamadan... Nerede kalacağını, nasıl yaşayacağını 
bilemeden... “Bize akrabalarımız, her şeyimizi paylaştığımız arkadaşlarımız sahip çıkmadı, bu yabancıların arasında ne yapacağım?” diye endişelenirken sizi gittiğiniz şehirde- 
ki Müslümanlar sevgiyle karşılasa. Sana ve senin gibi Müslüman kardeşlerine evlerinin 


kapılarını sonuna kadar açsalar. Sıcacık yuvalarını, ekmeklerini, oyuncaklarını sizinle 





paylaşsalar. Evinizi, şehrinizi özlememeniz için ellerinden gelen çabayı gösterseler. Yapılan iyilikler karşısında utanıp başını eğdiğinde; “Olur mu hiç öyle şey? Sen benim 
Müslüman kardeşim değil misin? Biz birbirimizin en yakın dostuyuz. O hâlde her şeyimizi 


paylaşmalıyız. Dostluk, kardeşlik paylaşınca güzel.” diyerek tebessümle sarılsalar sana: 











Ne hissedersin? 
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Dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerinin 
olduğunu bilmek nasıl bir duygu? 
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Bütün Müslümanlar birbirimize Medine'deki 
Müslümanlar gibi dostça ve kardeşçe sarılsak 
dünya nasıl bir yer olurdu? 

Neler yaşanmazdı? 
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Dostların En Güzeli z 








Hazreti Ebu Bekir, dostluk denince ilk akla gelen insanlardan biridir. O, sevgili Peygamberimizin en yakın arkadaşı, sırdaşı ve yoldaşıydı. Her zaman Peygamberimizin yanında olmaya gayret ederdi. Peygamberimizin duygularını, düşüncelerini en iyi o anlardı; bir ihtiyacı olduğunda hemen yardımına koşardı. 

O, peygamberimizin can dostuydu. İslam'ı insanlara öğretirken, müşriklerin alayları 
ve işkenceleri karşısında hep Allah Resülü'nü korudu. En zor zamanlarında destek oldu. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz, Miraç gecesinde göklere çıkarıldığını 
haber verdiğinde müşrikler hemen alay etmek ve Peygamberimizi yalanlamak için yarışmaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir'e gelerek: 

- Senin o çok güvendiğin dostun Muhammed var ya iyice saçmalamaya başladı. 
Şimdi de bir gecede Kudüs'e kadar gidip geldiğini, oradan da yücelere çıktığını söylüyor. Şimdi buna ne diyeceksin bakalım, herhâlde buna da inanmazsın! 

Hazreti Ebu Bekir: 

- Bunu o mu söylüyor, dedi. 

Müşrikler buna inanmayacağını düşünerek heyecanla atıldılar: 

- Evet, tabii o söylüyor, dediler. 

Bunun üzerine Ebu Bekir: 

- O söylüyorsa, doğrudur! Zerre kadar şüphem yok, dedi. 

İslam düşmanlarının çenesi kapandı. Birden yüzleri kararıp asıldı. Ne yaparlarsa 
yapsınlar iki dostu birbirinden ayıramayacaklarını anlamışlardı. 

Mekke'nin fethinden sonraki günlerden birinde Hazreti Ebu Bekir, ihtiyar babası 
Ebu Kuhafe'yi koluna girmiş getirdi ve: 

- Ey Allah'ın Elçisi! Babam İslam'a girme- 
yi kabul etti, size biat edecek, dedi. Peygamberimiz: 

- Ey Ebu Bekir! İhtiyar babana buraya 
kadar getirerek zahmet vermeseydin! Ben 





onun yanına giderdim, dedi. 
Ebu Bekir: 

- Ey Allah'ın Resülü! Onun size gelmesi, daha uygundur, dedi. 

Efendimiz; Ebu Kuhafe'yi önüne oturttu, elini kalbinin üzerine koydu ve 

- Ebu Kuhafe! Müslüman ol, kurtuluşa erersin, dedi. 





Ebu Kuhafe, Müslüman oldu ve şehadet kelimesini söyledi. Ebu Kuhate, 
bağlılık sözü vermek (biat etmek) için Peygamberimizin mübarek elini tutunca, can 
dostunu herkesten ve her şeyden daha çok seven Ebu Bekir, kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Peygamberimiz dostunun ağlamasına hüzünlendi. 

- Ey Ebu Bekir! Niçin ağlıyorsun, dedi. 

Hazreti Ebu Bekir gözyaşları içinde: 

- Ey Allah'ın Resülü! Sana biat etmek üzere uzanan şu el, benim babamın eli değil de 
keşke senin amcan Ebu Tâlib'in eli olsaydı, ne güzel olurdu! Benim yerime sizin sevinmenizi 
ne kadar isterdim! Çünkü siz, amcanızı çok seviyordunuz. Onun Müslüman olmasını çok 
istiyordunuz, dedi. 

Dostluk, işte böyle bir şey. Dostunun her sözüne, her hâline güvenmek ne güzel. Güzel zamanlarda da kötü zamanlarda da iki kalbin aynı duygu ve düşüncelerle dolu olması 
ne büyük mutluluk. Allah bize de gerçek dostluğu nasip etsin. Âmin. 


(Heysemi, Vl, 17L kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Ayının Dostluğu 





Genç bir adam ormandan geçerken bağırmakta olan bir ayı gördü. Kocaman bir 
yılan, ayının boynuna sarılmış, bütün gücüyle sıkıyordu. Zavallı ayı ölmek üzereydi. 
Can havliyle çırpınıyor, boğuk boğuk sesler çıkararak yardım istiyordu. Adam, ayıya 
acımıştı. Hemen kılıcını çekip, yılanı öldürerek onu kurtardı. 

Hayatı kurtulan ayı, gençten ayrılmak istemedi. Sevgiyle onun peşine takıldı. 
Genç de ayının bu uysallığını sevmişti. Böyle birlikte bir süre yol aldılar. Genç yorulmuştu. Bir ağacın altına oturdu. Ayı da bir bekçi gibi onun başını beklemeye koyuldu. Genç, ayının bu sadık davranışından memnundu. Bir can yoldaşı buldum diye 
seviniyordu. Bu durum oradan geçmekte olan yaşlı bir adamın dikkatini çekti. Ayı ile 
gencin birbirlerine pek yakın durması ona tehlikeli gelmişti. Gence seslenerek: 

- Kardeş, ne yapıyorsun? Neden bu ayıyla berabersin, diye sordu. 

Genç, yaşlı adama ayıyı yılandan nasıl kurtardığını anlattı. Ayıyla artık dost olduklarını, bundan sonra onu yanından ayırmayacağını söyledi. Yaşlı adam, genci dinledikten sonra: 

- Ayıyı yılandan kurtarmakla iyi etmişsin. Ama ayı ormanda yaşayan yabani bir 
hayvan, bir insan gibi her şeye aklı ermez. O yüzden dostluğuna da güvenilmez. 
Sana zarar verebilir. Ne yap et, onu yanından uzaklaştır, dedi. 

Genç, gösterdiği yiğitlik ve cesaretten dolayı adamın kendini kıskandığını sandı. 


“Hayatını kurtardığım bu ayıcık bana neden zarar 







versin ki...” diye düşündü. Hiç oralı olmayarak: 
- Baksana şu ayının sevgi dolu bakışlarına, > 


bana zarar verir mi hiç. dedi. 









Yaşlı adam: 
- Bir hayvanın dostluğuna güvenip de 
bir insan kardeşinin sözünü kulak ardı 
etme. Bu ayıyı ormanında bırak ve 
evine dön. Böylece o da sen de 
z . daha mutlu olursunuz. dedi. 
Genç, umursamazca omuz 
silkti. 
- Ben ne yaptığımı biliyorum. Bu ayı benim dostum. 
Boşuna aramıza girmeye 
çalışma, dedi. 

Yaşlı adam, söz dinlemeyen bu gence başka bir şey demedi. “Sen bilirsin.” diyerek 
yoluna devam etti. 

Az sonra gencin uykusu geldi. Sırtını ağaca dayayarak uykuya daldı. Ayı da hâlâ 
sevgiyle bir bekçi gibi onun başını bekliyordu. O sırada gencin yüzüne bir sinek 
kondu. Genç uykusunda rahatsız olarak kıpırdanmaya başladı. Başını sağa sola salladı. Ama sinek gitmiyordu. Bunu gören ayı, sineği kovaladı. Fakat sinek dönüp dolaşıp yine gencin yüzüne kondu. Ayı yine kovaladı. Sinek yine geri döndü. Ayı iyice kızmıştı. Sonunda eline yerden bir taş aldı ve gencin yüzündeki sineğin üzerine güm, 
diye indiriverdi. 

Sinek uçup gitti. Genç ise acıyla yerinden fırladı. Fena hâlde canı yanmış, yüzü 
kan içinde kalmıştı. Şaşkınlık içinde ayıya baktı. Onun yaptığı hatadan habersiz öylece beklediğini görünce: 

- Az daha canımdan oluyordum, dedi. Yaşlı adam haklıymış. Dostluk güzel şey 
ama akıllı olan kimselerle... 

Genç, böylece ayıdan ayrılarak yoluna devam etti. Ayı da sevgisini gösterebileceği başka ayıların yanına gitti. 


(Mesnevi, C. Il, Beyit: 1950/2008-2150 arasından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Dostça 9YNaDan Oyun 


(© İki gruba ayrılıp tek sıra olacak şekilde arka arkaya geçelim. 
(© İki grubun da önüne içinde eşit miktarda oyuncak bulunan bir sepet ve arkalarına da 
içi boş bir oyuncak sepeti koyalım. 
© Görevimiz öndeki oyuncak sepetinden, en öndeki arkadaşımızın bir oyuncak alarak 
kafasının üzerinden arkasındaki arkadaşına vermesi. Alan arkadaşımızın da aynı şekilde 
arkasındaki arkadaşına ulaştırması. En sondaki arkadaşımızın ise aldığı oyuncağı arkasındaki sepete koyup, en öne geçmesi ve önündeki sepetten oyuncak alarak aynı şekilde 
oyunu devam ettirmesi. Önündeki sepetten oyuncakları arkadaki sepete ilk taşıyan 
grup birinci olacak. 

Yalnız bir şartla... 
IC Gruplardan biri uyumsuz bir arkadaşlık örneği sergileyecek. Örneğin biri, “Hadi bu oyunu oynayalım!” derken arkasındaki, “Yapamıyorsun, çekili” diye arkadaşını itekleyecek. 
Onun arkasındaki, “Seninle oynamak istemiyorum, önündeki versin bana, sen verme!” diye 
karşı çıkacak. Diğeri, “Ben bu oyunu oynamayacağım, bana ne!” derken onun arkasındaki, 
İ “Ben öne geçeceğim bana nel”, öbürü ise “Ben sepete değil sepetin dışına atacağım, 
öyle daha zevkli.” diyerek oyunu bozacak. 
i© Diğer grup ise dostça ve arkadaşça oyunlarını oynayacaklar. Her oyuncağı arkasındaki 
arkadaşına veren “Al arkadaşım, burada.” diyecek. Alan ise “Tamamdır dostum, merak 
etme.” diyerek ona cevap verecek. 

Bakalım oyunun sonunda, ilk hangi grup sepetindeki oyuncakları diğer sepete doldurabilecek? 

Birinci tur bittikten sonra dostça davranan ve dostça davranmayan gruplar görev- 


" 


lerini değiştirip tekrar oynayacaklar. 


(Oturarak ya da ayakta oynanabilir.) Ob 
© 












Oyun sonunda daima yenen taratın dostça davranan grup olduğunu gördük mü? 
Sizce neden? 
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Dostça davrandığınız oyunda mı, yoksa dostça davranmadığınız oyunda mı 
daha çok eğlendiniz? 
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Hayatınızın eğlenceli ve başarılı geçmesi için arkadaşlarınızla nasıl bir ilişki içinde 
olmalısınız? 













Oyuncular sakatlanarak yere düşen 
arkadaşlarını elinden tutup kadırmak yerine. aldırmadan oyuna de- 


vam etseler: 
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Tencereler. “Yernekler bensiz gm 
kapak da kim oluyor ? Ön hep gli 
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diye karşılık verse: 
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sınıf) arkadaşları, dostça 
ne, “Yine mi sen, bık- 


İş (ya da 
görmekten. 


geçinmek yeri 


tım her gün yüzünü yi 
birbirlerine tahammülsüz 
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davransalar: 
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Eolklor gösterisi yapanl 
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ben oynayayım, yel 
lasınlar.” diye arkadaşlarının önün 
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onun sevdik! 
sever. 











Dostunun derdini 
dert edinir. 












Acı tatlı 
duygularını 
paylaşır. 
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Sık sık dostunu 
ziyaret eder. 


İhtiyacı varsa 
elinden geldiğince 


giderir. Dostunu başkaları 


da sevsin ister. 





Dostunun ricasını 


hiç geri çevirmez. 
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ona güle yüzlü olur. Asla laf taşımaz 
k dostunun ele 
odusunu yapmaz v 
yaptırmaz. 




















En sevdiği 
seylerden ue 
ikram eder ve 

hediyeleşir. 


Elinde olm 
ada 
dostuna kırılsa 
. Üç günden 
azla küs durmaz 






Dostunun 
hatasını söylemesi 
gerekiyorsâ, onun 

iyiliği Tellen nazikçe VE 

yalnızken söyler. 



















Dostunun sırlarını 
başkalarına 
anlatmaz. 
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w” başarılarını 
kıskanmaz. 


Dostuna karşı 
cimrilik ve 
bencillik yapmaz. 
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düşmez. 






Dostundan çok uzun 
süre ayrı duramaz. 










Dostuna yalan 
söylemez, 







Dostunu arayıp 
Dostunu incitmez. 


sorar, ihmal etmez. 


Arkadaşın Hayırlısı 





- Gelsene, diye seslendi. 

- Şeyu, ben gelmesem olmaz mı? 

- Hani dosttuk? Hem dostunum diyorsun, hem de yardım etmiyorsun! 

- Ama,ama... 

- Bırak şimdi lafı gevelemeyi! Geleceksen gel ya da bir daha bana dostum deme! 

- Şimdi etrafı iyi kolla. Birinin geldiğini görürsen, hemen haber ver! 

Bu konuşmalar, iki sınıf arkadaşı arasında geçiyordu. Herkesin teneffüse çıktığı bir 
anda biri, diğerine kendisini iyi kollamasını öğütlerken, niyeti hiç de iyi değildi. Sınıf arkadaşlarından birinin çantasını kurcalarken, tekrarladı: 


- Dikkatli ol haal Yakalanmayayım! 








| 


Bizimki durumdan hoşnut olmamıştı. İçinden bir ses, “Yaptığın çok yanlış 


diyordu; fakat başka kimsesi olmadığından, bu çocukla arkadaşlık ediyordu. Bazen insan, yalnız kalmaktansa kötü huylu biriyle arkadaş olmayı yeğler. Hâlbuki 
yalnız kalmak, kötü ahlaklı birisiyle arkadaşlık etmekten daha iyidir. 

Bu düşüncelere dalınca, etrafı kollamayı da unutmuştu. Tam bu sırada öğretmen içeri girip “Burada neler oluyor!” diye çıkışınca, irkilerek kendine geldi. Hırsızlık peşinde olan ise öylece kalakaldı. Bu yüz kızartıcı manzara karşısında ne dene- 
bilir ki? Öğretmen, her ikisini de alarak müdürün odasına götürdü. 

Suçu işleyenle suça yardım ve ortaklık eden aynıdır. Bu çocuk da seçtiği kötü 
arkadaş yüzünden disiplin suçuyla cezalandırıldı. Aklı başına gelir de sonra iyi arkadaşlar seçer mi, bilinmez; tek bildiğimiz, iyiler, kötülerle arkadaşlık etmek istemez. 

Umarız bu çocuk da şu gerçeğin farkına varmıştır: Arkadaşın hayırlısı, arka- 


daşına faydalı olandır. Zarar verenin dostluğu, ne yazık ki yalandır. 


>?Bir Ağaç Olsan 


Koskocaman, yemyeşil, kuvvetli dalları, (lezzetli meyveleri olan bir ağaç olsan. Dal- 





larında kuşlar, gövdende karıncalar, kovuğunda sincaplar yaşasa. Meyvelerini daima 
canlılarla paylaşsan. İnsanları dostça karşılayıp güneşin sıcağından korusan. Onlar da 
koşarak yanına gelseler, sen de onları yapraklarınla yelpazeleyerek serinletsen. Dallarında korkmadan salıncak kursa çocuklar. En yükseklere sallansalar gülücüklerle. Sen 
tüm gücünle onları taşısan, taşısan, taşısan... 

Derken “Ben herkese bu kadar dostça davranıyorum, onlar için kendimi bu kadar 
yoruyorum da ne oluyor, sanki? Herkesin keyfi yerinde. Ya benimki? Bu kadar yorulmama değer mi? Dallarım çizik çizik, kırıklar cabası... Çok da kalabalıklar, bir de kafamı 
şişiren sesleri... Meyvelerimi de bitiriyorlar. Niye çekiyorum ki bu canlıları? Sanki bana 


|” 


bir faydaları var. Amannn!” diye düşünceler sarmaya başlasa seni. Dayanamayıp 
kovsan hepsini. Hâlâ gilmeyeni itsen dallarından aşağı. Kovuğunda saklanan sincaplara 
bağırıp çağırsan. Hakaret etsen, gövdende gezinen karıncalara. “Konacak başka dal 
| | . Ü ” mı yok?” diye azarlasan dallarında konaklayan 


0 kuşları. Tükettiniz beni, bırakın meyve- 





lerimi, diye herkese kızsan. Tüm 


bu davranışlarında kararlı ol- 


zamanla sana kırılıp darılsalar. Teker teker yanından 


çekip gitseler. 
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İşte aradığın ortam... Artık tek başına, sessiz ve huzurlusun. Rüzgârı dinleyip, 
güneşleniyorsun. Kitap okuyor, yapraklarınla ilahiler söylüyorsun. İlahine eşlik eden 
kuşlar olsa mıydı yanında? Neyse en azından gürültü yok. Gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmak zevkli olurdu aslında. Karşı tepede neler oluyor acaba? Arkadaşların 
bir koşu bakıp gelirlerdi. Haberler getirirlerdi, sana... 

Zamanla yalnızlıktan sıkılmaya başlıyorsun. Bu yalnızlığını fırsat bilen ağaç kurtları gövdende dolaşmaya başlıyor. Onları yiyen kuşlar olmadığı için rahat rahat bedenine yerleşiyorlar. Kurtların açtığı yaraları tamir eden, dolduran karıncalar olmadığı için canın da acımaya başlıyor. Meyvelerinse yenilmediğinden ağırlaşıyor ve 
bazı dallarını kırıyorlar. Çürüyen meyvelerin de dökülüp etrafını pis kokulara boğuyor. Bu pis kokulara zararlı hayvanlar ve mikroplar gelmeye başlıyor. Aman 
Allah'ım! Onlarla yaşamak istemiyorsun. Sana zarar verip hasta ediyorlar. Sincap 
dostların olsaydı onları kovarlardı. Ne yapacağım şimdi, nasıl kurtulacağım, derken 
yabani otlar, sarmaşıklar seni her yerden sarmaya başlıyor. Dibinde gölgelenen, 
dalında sallanan insanlar olsa bu yabani otları keser temizlerlerdi. Yokluklarından 
fırsat, sarmaşıklar tüm gövdeni rahat rahat sarmalıyorlar. Güneşi göremediğin, 
netes alamadığın için köklerin kurumaya, yaprakların sararmaya başlıyor. Dalların 


ise yeterince enerji alamadığı için çürüyüp kırılmaya... 


Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? 


Çeşit çeşit arkadaşlarının olduğu günleri özlüyor musun? 


Halâ dostça davranmanın seni tükettiğini ve yorduğunu düşünüyor musun? Neden? 








Dost Oluyor, 





Yeni tanıştığım Yeni tanıştığım Yeni tanıştığım Yeni tanıştığım 
arkadaşım arkadaşım arkadaşım arkadaşım 


Çevremizdeki kişilere dostça 
yaklaştığımızda dünyanın ne 
kadar rahatladığını, ne kadar 
güzelleştiğini görmeye hazır 
mısınız? O hâlde iş başına! Her 
eltleMzlolleTe rami kelesrer! 
yaklaş ve bunu yaz. Kalbini 
boyamayı unutma! Haydi, 
bakalım kolay gelsin. 


Mahalle arkadaşım 


arkasından konuşanları 


susturdum. <9 


Okul arkadaşım 


Aile dostum Aile dostum 


Yeni tanıştığım Yeni tanıştığım 
arkadaşım arkadaşım 


sırrını sakladım. 


Mahalle arkadaşım 


Aile dostum 


Yeni tanıştığım 
arkadaşım 


Canım dostum 





olacakları yeşile. 


Hakkımı GAVUDEN 


eni 
a rılmayaca9 ” 
dostların olur. na > 
kimse olmaz 








Düşüncelerim; 
ve duygularım, 
Paylaşacak 
kimse bulamam, 
yalnızlaşırım, 













Zor ve sıkıntılı 





zamanlarımda beni 
yalnız bırakmayan 






dostlarım olur. 








Eskimeyen 
dostlarla 9ittikçe 


büyüyen bir 





Arkadaşlarımın 
sevgisini kaybeder, 
sevilmeyen biri 






olurum. 













Mutluluğum, 
benimle Paylaşan 
ve iyiliğim İçin 

dualar edep 






dostlarım olur. 
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Sema ve Mine iki iyi arkadaştı. Her konuda çok iyi anlaşırlardı. Birbirlerine güvenir, bir 
dertleri sıkıntıları olduğunda paylaşırlardı. İkisi de aynı apartmanda oturuyor, aynı okula 
gidiyor, aynı sınıfta okuyorlardı. 

O gün yine okul yolunda birlikte yürüyorlardı. O sırada arkalarından okul arkadaşları 
Beyza seslendi: 

- Hey, beni bekleyin! 

Sema, Beyza'ya baktı. 

- ÜFK, şu Beyza, hep okul yolunda peşimize takılıyor. O çok yavaş yürüdüğü için de okula 
geç kalıyoruz, dedi. Mine: 

- Evet ama beklemezsek kırılır. Okula da daha vakit var, dedi. 

Sonra üçü birlikte yürümeye başladılar. 


Beyza gerçekten de yavaş yürüyor, yolda sağa sola bakınarak oyalanıyordu. Sema 


arkadaşını uyardı: 



















- lütfen biraz hızlanır mısın? 

- Hızlı yürüyorum ya, işte, dedi Beyza. Acelen 
varsa sen önden git. 

Sema, Beyza'nın sesini yükselterek bağırmasına 
alınmıştı. Adımlarını hızlandırdı. Onlardan önce 
okula vardı. 

Beyza, biraz geçimsiz bir kızdı. O yüzden pek 
arkadaşı yoktu. Mine'ye de kızmıştı. Zaten Sema'yla onun dostluğunu kıskanıyordu. 

. y Beyza'nın ardından: 

| B - Giderse gitsin. Onun bu telaşlı hâlini hiç 
sevmiyorum. Zaten geçen gün senin de çok 
uyuşuk olduğunu, bu yüzden okula geç kaldığınızı söyledi, dedi. 


Aslında Mine, Sema için böyle bir şey söylememişti. Sema, Mine'nin 


böyle bir şey söylemesine şaşırmıştı. İçten içe ona kırıldı. O gün 





okulda hiç Mine'nin yanına gitmedi. 

Mine, o gün okuldan eve dönünce, arkadaşı Sema'uı telefonla arayarak: 

-Semacığım bugün okul yolunda önden giderek seni üzdüm. Sanırım bana kırıldın. 
Özür dilerim. Akşam bize gel de ödevlerimizi birlikte yapalım. dedi. 

Sema ne diyeceğini bilemedi. Arkadaşına kırgın olsa da Mine'nin teklifini geri çevirmedi. “Tamam” diyerek telefonu kapattı. 

Minelere giderken merdivende Beyza'yla karşılaştı. Beyza ona nereye gittiğini sordu. O da Minelere gittiğini söyledi. Beyza, şaşırmış gibi yaparak: 

- Aaa, ben de size geliyordum! Sen şimdi senin için uyuşuk diyen bir kızın evine mi 


gidiyorsun? Ben olsam yüzüne bile bakmazdım, dedi. 





2. Sizce, Beyza yalan söyleyerek ne yapmaya 
çalışıyor olabilir? 





ğru bir 








yolunda önden gitmesi do 





3. Sizce Mine'nin okul 


serme eee ei 





4, Beyza'nın 
O ne olabilir? 








pek arkadaşının olmamasının sebepleri 


zieksieieyelele elena e 








ri bize hoş olmayan bir $eY 









5. İyi bir dostumuz hakkında bi 
li e A A ki 





Bir Kere Kırdıkta Sonr3â... 


Hamurdan ya da kartondan iki tane kalp yapalım. 

gg Bu iki kalbe en sevdiğimiz arkadaşımızın ismini verelim. 

gg) Birincisine o arkadaşımızın sevmediğimiz özelliklerini söyleyelim V€ üzerine 
çizikler atalım. sona bizi kızdıran yönlerini söyleyerek kalbe delikler açalım. 
Onun hakkındaki kötü düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşarak kalbin üzerine 
çamur, çöp V* atık maddeler yapıştıralım. Biraz da arkadaşımızın sevdiğimiz 
taratlarını söyleyerek kalbi güzelleştirmeye çalışalım. Meşgul olduğumuz ve câ“ 
nımızın sıkkın olduğu zamanlar için de kalbi. “Seninle uğraşamam. diyerek 2 
şımızdan atalım. Başka eşyaların arasına koyup» şıkıştıralım. 

Sıra geldi ikinci kalbe. Onun hakkında da aynı şeyleri tekrar düşünelim ancak 

bir farkla. Onun dostumuz olduğunu düşünüp: dostça yaklaşarak. Nasıl mı? 

e Yine ilk önce “© arkadaşımızın sevmediğimiz özelliklerini düşünelim. Her seVmediğimiz özelliğini söylerken “ama kelimesiyle onun bu özelliğine saygıyla 
yaklaşalım. güzel bir yönüyle cümlemizi tamamlayalım. Örneğin. saçlarını Yâ” 
pıştırarak toplanmasından hoşlanmıyorum ama bu onun tercihi. sinirlenince 
gözlerini kısarak bakmasından hoşlanmıyorum ama güldüğünde bakışları parıl 
parıl parlıyor. Her düşüncemizde kalbi, renkli kalemlerle süsleyelim. 

ç9 Sonra bizi kızdıran yönlerini de aynı şekilde düşünelim. Her düşüncemizde 
kalbi biraz daha düzeltelim: süsleyelim. Örneğin. konuştuğumda beni dinlemediği zamanlar ona çok sinirleniyorum ama biliyorum ki çok yorgun: sakarlığına dayanamıyorum ama biliyorum ki bunu istemeden yapıyor. 

ç9 Daha sonra da onun hakkındaki kötü düşüncelerimizi başkalarıyla paylas” 
mayp “Benim arkadaşım iyidir, bUNU da atlatır. bunu da zamanla yener.” gibi cümleler kurarak kalbin üzerine çiçekler. simler yapıştıralım. Biraz da arkadaşımızın sevdiğimiz taraflarını söyleyerek kalbi daha da güzelleştirmeye Gal 
lışalım. Meşgul olduğumuz V€ canımızın sıkkın olduğu zamanlar için de kalbi, 
“Arkadaşım Şu âN sıkıntılıyım, seni kırmak. üzmek istermem.' diyerek zara" GiBİrmeyeceği bir yere kaldıralım. Sıkışıp Zara" görmeyeceği bir alana yerleştirelim. 


muhafaza edelim. 





b A 


Aradaki 
Siz arkadaşınıza h 


fark sizce neden ka 
angi şekilde davr 
durumuna sokuyorg 
tınızın sonung kadar 

bozulmadan Kalabil 


ynaklanıyor? 
anarak onu, kalbin hangi 
Unuz? 


Sizin yanınızda durabilir 
ir? 


Haydi, bakalım SIZ€ iyi düşünmeler. 


Şu Arif yüzünden 
öğretmenden azar d 


işittim yal 


Merak etme dostum. ben 
öcünü aldım. Defterine 
yaptığı ödevi sildim o akıllı- 
nın. Şimdi öğretmene nasıl 
rezil olacak. Hah hah haaa! 








Kanka, yapamadığın 
başka ödevin var mı? 
Söyle onları da yapayım. 
Sen rahat rahat oyna. 












Senin kadar çevre 
| << — dostu birini görme- | 


ŞU çöpleri de dim. Bahçenle ne 
sokağa kadar ilgileniyorsun, 
attım mı... baksana pırıl pırıl 
işte tamam. oldu. 





Bunun için annenden 


Arkadasım bak en Dİ IZIN aldın Mı? Çok kızısevdiğin ouuncağımı |, 000 ON MA yordu dışarıya geti 


getirdim. Haydi, mene. İzinsiz geldiysen 
oynayalım. seninle oynayamam, 
üzgünüm. 








Kim, Kiminle, 
Ne Yapıyor? 


Oyunumuz için herkes bir dosya kâğıdını önüne alıyor. Kâğıdını beş 





bölüme ayırıyor. Bölümlere teker teker kim, kiminle, nerede, ne zaman, 

ne yapıyor, diye yazıyor. 
İlk önce kimlerle dostluk yapılır, en sevdiğimiz arkadaşlarımız kimler, 
onlarla nerelere gidilebilir, neler yapabiliriz, diye düşünüyoruz. Kaliteli 
bir arkadaşlık için kaliteli zamanlar nasıl geçirilir, diye düşündükten sonra herkes önündeki kâğıdın ilk bölümüne, gizlice kim sorusunun cevabını 
yazacak. Sonra da bu bölümü görünmeyecek şekilde kapatarak herkes elindeki kâğıtları yanındaki arkadaşına verecek. Bu sefer herkes kiminle kısmını 
doldurmaya başlayacak ve deminki gibi yanındaki arkadaşına ulaştıracak. Bakalım bütün sorular cevaplandığında bizim dostlar kimlerle nerede, ne zaman 


ve neler yapmışlar. Arkadaşlıklarını ve dostluklarını nasıl pekiştirmişler... 




















Kiminle? Nerede? Ne Zaman? Ne Yapıyor? 


Afrikalı Gün Namaz 


j EE — Kitap 
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s8 N p En Gü De 
Kavuşma Özlemi o 78 
ber; 
Peygamber Efendimiz sahabilerini yani arkadaşlarını çok < N olim ( 


severdi. Ancak bazı arkadaşlarıyla çok özel sohbetleri olurdu. 
Muaz bin Cebel de (Allah ondan razı olsun.) bunlardan biriydi. 
Muaz bin Cebel bir hatırasını anlatıyor: 
Allah Resülü (s.a.s.) beni Yemen'e vali olarak görevlendirmişti. Bütün hazırlıklarımı yapıp deveme bindim. Devemin üzerinde, beni Medine'nin dışına kadar uğurladı. Ben devenin üzerindeyken Âlemlerin Efendisinin yürümesinden çok mahcup olsam da deveden inmeme izin vermedi. Tam vedalaşırken: 
— Ey Muaz! Belki beni bundan sonra bir daha göremezsin. Tekrar Medine'ye 
döndüğünde belki de şu mescitteki kabrime uğrarsın, dedi. 
Bu sözleri duyunca, en güzel dostumdan ayrılmanın acısıyla ve Allah'ın sevgili 
Resülü'nü bir daha göremeyecek olmanın verdiği hüzünle içli içli ağlamaya başladım. 
Allah Resülü (s.a.s.): 


— Ağlama ey Muaz, buyurarak beni teselli etti. 





Sonra yüzünü Medine'ye çevirerek: 






- İnsanlardan kalbi bana en yakın olanlar, kim 







ve nerede olursa olsun Allah'ı çok seven 
ve Allah'ın emirlerine titizlikle uyan 
takva sahibi kişilerdir. (Ahmed, V, 
235; Heysemi, IX, 22) Gerçekten 








benim dostlarım, Allah'ı çok 






seven ve O'nun istediklerini 






yerine getiren 'müttaki' lerdir, 
buyurdu. (Ebü Davud, Fiten, 1) 









1. Fotoğrafta neler görüyorsunuz? 2. Şu anda bu dört çocuk birbirine karsı 


hangi duygular içinde olabilir? 


seli ere 8 
sese ea si 
s.s... 





3. Sizce bu dört çocuk iyi arkadaş veya 


dost olabilirler mi? Niçin? 
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4., Siz dostunuzu neye göre seçe 






9. Size göre dostluğun olmazsa olmaz 


a selin —öii 


6. Dostluğu uzun bir yola benzetirsek 









bu yolda hangi zorluklar bulunur? 





m a a, 7. Fotoğraftaki dört çocuk bir gü 
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birbirlerinden tam 
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luklar geçici midi? 





©. Sizce dost 


e 9. Dostluk, ne yapılırsa cennete kadar 


m e eva Bl 











Sevgili Peygamberimiz insanlarla güzel geçinir, arkadaşlığa ve dostluğa önem 
verirdi. Hem arkadaşlarını sever hem de onlar tarafından çok sevilirdi. Peygamberimizin arkadaşları arasında, Hz. Ebu Bekir'in ayrı bir yeri vardı. Hz. Ebu Bekir (Allah 
ondan razı olsun.) Mekke'nin önde gelen kimselerindendi. Hem varlıklı hem de sözü 
dinlenen biriydi. Güzel huyu ve dürüstlüğüyle tanındığından herkes ona Ebu Bekir 
Sıddık, derdi. Sıddık, güvenilir kimse demekti. 

Peygamberimizin ve Hz. Ebu Bekir'in arkadaşlıkları, ta çocukluklarına dayanıyordu. İkisi de küçüklüğünden beri birbirlerini severdi. Bu arkadaşlıkları yıllar geçtikçe sıkı 
bir dostluğa dönüşmüştü. Hz. Ebu Bekir, Peygamberimize peygamberlik verildiğinde 
ona ilk inanan sahabilerdendir ve hep Peygamberimizin yanında olmuştur. İslam Dini'nin yayılmasında Peygamberimizle birlikte canla başla mücadele etmiştir. 

Müşrikler tarafından Müslümanlara baskı ve işkencelerin arttığı yıllardı. Peygamberimiz ve ashabı, büyük sıkıntılar içindeydi. Mekke'de yaşamak her geçen gün biraz 
daha zorlaşıyordu. Peygamberimiz ashabından, dinlerini yaşayabilmeleri için Mekke'den göç etmelerini istemişti. Sahabiler, gruplar hâlinde Mekke'yi terk etmeye, 
kardeş şehir Medine'ye hicret etmeye başladılar. 

Nihayet, Peygamberimizin de hicret zamanı gelmişti. Fakat onun için Mekke'den 
çıkmak öyle kolay değildi. Müşrikler, Medine'ye göç edenlerin orada güçlenmelerin- 
den korkuyorlardı. O yüzden Müslümanların gidişlerini engellemek için her yerde nöbet tutuyor, şehri terk edenlerin peşine düşüyorlardı. 

Peygamberimiz bunu bildiği için şehri gece terk etmeye karar verdi. Bu zorlu 
yolculukta Hz. Ebu Bekir, Allah'ın Elçisi'ni yine yalnız bırakmadı. O gece Peygamberimizle birlikte gizlice Mekke'den çıktılar. Saatlerce durup dinlenmeksizin yol aldı- 


lar. 


İl NB 


Müşrikler ise onların şehirden ayrıldığını anlamış, takibe koyulmuşlardı. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir, uzun zaman yol aldıktan sonra yorgun argın Mekke'nin uzağındaki Sevr Mağarası'na sığındılar. Müşrikler ise onların ayak izlerini takip ederek maaranın önüne kadar gelmişlerdi. Onların geldiğini gören Hz. Ebu Bekir telaşlandı. 
Müşriklerin mağaraya girerek Peygamberimize bir kötülük yapmalarından korktu. Fakat Allah'ın Elçisi, arkadaşını *“ Üzülme, Allah bizimle beraberdir.” diyerek sakinleştirdi. 

Gerçekten de müşrikler mağaranın önünü kapatmış büyük örümcek ağını görünce, 
içeride kimsenin olmadığını sanarak oradan uzaklaştılar. İki arkadaşın dayanışması 
bu zor yolculuğu başarıya ulaştırdı. Peygamberimiz en yakın dostu Hz. Ebu Bekir'le 
birlikte Medine'ye ulaştı. Allah hepimize Ebu Bekir gibi bir yol arkadaşı nasip etsin... 
(Amin) 


(Tabarani'den hikâyeleştirilmiştir.) 
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Oysa onunla ne kadar çok şey paylaşmıştın! Zamanını, eşyalarını, sıranı... En zor 
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günlerinde yanında olmuş, kaç defa kâğıt mendilinle gözyaşını silmiştin. Konuşup 
çare olmuştun dertlerine. Hem de kimi arkadaşlarının onun yüzünden sana kızmasına 
rağmen... Sen onu korumuş, daima sahip çıkmıştın. Peki, teşekkürü bu mu olacaktı? 
Kendisine en çok ihtiyacının olduğu gün, yanında bile değil, Üstüne üstlük herkesin 
yanında seni tersledi ve resmen sınıftan kovdu. Bunu yapmaya hiç ama hiç hakkı 
yoktu. 

Tüm bu düşüncelerle boğuşurken sınıfın kapısındaki arkadaşın, kollarını göğsünde 
bağlamış alaylı bir itadeyle sana bakıyordu. Yanına yaklaşıp “Bak gördün mü kankanı? 
Seni nasıl yüz üstü bıraktı! Ben sana söylemiştim, güvenme ona, diye.” Gerçekten 
de uyarmıştı seni. “Benim dostum yapmaz.” demiş dinlememiştin onu. Arkadaşın, 
sen dalgın dalgın olanları düşünürken konuşmasına devam etti. “Bak sana benden 
bir uyarı daha: Sen çıktıktan sonra hakkında çok kötü sözler söyledi. Hatta dalga 
geçti. Ben onu azarlarım, sonra gel dedim mi, kedi gibi hemen gelir. Gel pisi pisi, 
gel pisi, diye diye güldü, geçti. Şimdi gelecek ve seni çağıracak. Sen de oraya kedi 
gibi gidince sana bir oyun oynayacaklar herhâlde. Kapıyı açınca tependen sular mı 
boşalacak, ne? Gizli gizli konuşup gülüşüyorlardı, benden söylemesi.” 

Sözünü bitirir bitirmez dostun kapıdan kafasını çıkardı ve “Hadi gelsene, sana 
bir şey göstereceğim.” dedi. Arkadaşın haklı çıkmanın memnuniyetiyle, “Ben sana 
demedim mi?” der gibi gülümseyerek sana baktı. Kafan çok karışmıştı. İçinden bir 


ii 


ses “Kedi haaa! Görürsün şimdi sen kediyi!” deyip yakasına yapış, diyordu. Diğer ses 
ise “Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sakin ol, dostunun hiçbir kötülüğünü görmedin ki 
bunca senedir. Her zaman yanında olmayabilir ama daima samimiyetle sarılır sana. 
O böyle şeyler yapmaz.” diyordu. 

Dostun senin bu şekilde duraklamana şaşırarak, “Hadi ama daha ne kadar bekleyeceğim, burada?” deyince ağır ağır ayağa kalktın ve ona doğru yürüdün. Elinden tutup, “Çabuk ol, bu ne ağırlık. Daha çok yapacak işimiz var.” diyerek seni gideceğiniz 


sınıfın kapısına sürükledi. Durup “Haydi gir içeri.” dedi. 
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Bu durumda ne düşünür, ne hissedersin? 





Dostunun gözlerinin içine iyice baktın. Sana baktı ve tebessüm etti. Onun bu 
sıcak bakışı ve tebessümü senin içine güven duygusu verdi ve kapıyı açtın. Birden 
üzerine çiçekler, kontetiler yağmaya başladı. Sınıftan alkış sesleri geliyordu. Katıldığın yarışmada birinci olmuştun ve arkadaşların bunu sana sürpriz bir kutlamayla 


müjdelemek istemişlerdi. Bu durumda ne hissedersin? 











Cezalandırır Gibi 


Peygamber Efendimiz ve dostları yani ashabı sık sık yolculuğa çıkarlardı. 
Bu yolculuklarda herkes sevdiği kişilerle bir grup olurdu. Yine bir gün böyle 
bir yolculukta konakladıkları sırada Selman-ı Farisi (Allah ondan razı olsun.) bir 
köşede uyuyakaldı. Kendi grubundan iki arkadaşı onu aradılar ama bulamadılar. 
Çadırlarını Selman olmadan kurdular ve eşyalarını yerleştirdiler. Çok acıkmışlardı. 
Kendi kendilerine söylenmeye başlayarak: 
- Zaten, Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilez, dediler. 

Bu sırada Selman, çıkageldi. Geciktiği için dostlarından özür diledi. Fakat arkadaşları adeta onu cezalandırır gibi: 

- Şimdi sen Peygamberimize gideceksin ondan yiyecek bir şeyler isteyeceksin. 
Çünkü ekmekten başka bir şeyimiz yok, dediler. Selman, elinde bir kapla Resülullah 
(s.a.s.)'in yanına geldi. 

- Ey Allah'ın Elçisi, şayet senin yanında katık varsa kendilerine vermeniz için 
arkadaşlarım beni size gönderdiler, dedi. Allah'ın Peygamberi: 

- Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Onlar yemeklerini yediler ya, buyurdu. Selman 
dönerek arkadaşlarına, “Allah Resülü (s.a.s.) sizin katıklarınızı yediğinizi söyledi.” dedi. 
Onlar hemen Peygamberimizin yanına gelerek: 


9) - Allah'a yemin olsun ki konakladığımızdan beri biz herhangi bir yemek yemedik, 



















dediler. Rasülullah (s.a.s.): 

- Konuşmalarınızla siz Selman'ı katık olarak yediniz. Dostunuzun arkasından konuşmak onun etini çekiştirerek yemek gibidir, dedi. Ardından da “Hangi biriniz ölü 
kardeşinin etini yemekten hoşlanır?” (Hucurât süresi, 49/12. ayet) indirildi. 

O iki arkadaşı, dostları Selman'ın arkasından kötü konuştuklarına çok üzülmüşlerdi. Peygamber Efendimiz onlara: 

- Ben o kardeşinizin etini dişlerinizin arasında 
görüyor gibiyim, deyince ne kadar çirkin bir 
iş yaptıklarını tark ettiler. Çok pişman oldular. Peygamberimize: 

- Ey Allah'ın Resülü, bizim için Allah'tan 
af diler misin, dediler. Fahri Kâinat Efendiizel 

- Dedikodusunu yaptığınız arkadaşınıza rica edin de sizin için o, Allah'tan af 
dilesin, buyurarak bu hatalarını nasıl giderebileceklerini de kendilerine gösterdi. 


























Aramızdan seçtiğimiz bir arkadaşımızın 
gözleri sıkıca bağlanır. Arkadaşlarımız el ele 
tutuşarak bir yol oluştururlar. Oluşturdukları 
yola çeşitli engeller yerleştirirler. Bunlar 
büyük bir yastık, su dolu bir kap, un kaplı bir 
örtü olabilir. Gözleri kapalı olan arkadaşımız 
oluşturulan yolun başına getirilip bırakılır. 
Yolu oluşturan arkadaşlarına tutunarak, 
engellerden zarar görmeden yolu geçmeye 
çalışacaktır. 


ge imei a 

# 
Bu şekilde yolu V 
7 4 geçtikten sonra gözleri 

kapalı arkadaşımıza |! 
kendini nasıl hissettiği, 

hangi zamanlarda 
kendini güvende, hangi / 
zamanlarda ise çaresiz 
hissettiği sorulur. 
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Hangisinin gerçek 


















Yoldan geçerken 
/ arkadaşlarından yardım 
isteyebilir. “Arkadaşım 


























orada mısın? Yardımcı 
olabilir misin? Dostum ne 
tarafa gitmem lazım?” 
v gibi sorular sorabilir. 7 / 


be 





İlk önce arkadaşları “Şimdi işim var, 
meşgulüm.”, “Başka kapıya” gibi sözler 
söyleyerek onu yalnız bırakacaklar. 
Daha sonra da “Dostum yanındayım, 
merak etme.” gibi sözlerle ona destek 

olacaklar. Engellere takılmadan SEE 4 
geçmesi için önerilerde bulunacaklar. V 
“Önünde su dolu kap var, sağa doğru g 
saparak ilerle, seni tutuyorum dostum. b. “ 
merak etme.” gibi. ötme > 










dostluk ve arkadaşlık 
olduğu hakkında 


Etrafımızda dostlarımız olduğunda tüm yollar “Güven Yolu?” olur bizlere. Gerçek dostlar 
olmadığında ise “Yalnızlık ve Endişe Yolu” olur önümüzde. 
Bu yüzden, hayat yolculuğumuzda yanımıza aldığımız dostlarımıza dikkat edelim. 
Yolculuğumuzu güven içinde geçirelim. Hayırlı yolculuklar... 
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İ. En yakın arkadaşınızla birlikte, okul bahçesinde 
yakalamaca oynuyorsunuz. Bu sırada müdürün odasına bazı eşyalar taşınıyor. Tam arkadaşınızı yakalayacağınız sırada, birlikte bu eşyalardan birine çarparak kırılmasına 
neden oldunuz. Ne yapardınız? 

a) Öğretmenimin yanına gidip arkadaşımın yanlışlıkla çarpıp 

eşyayı kırdığını söylerdim. 

b) Arkadaşım üzülmesin diye müdüre eşyayı benim kırdığımı 
söylerdim. 

c) Arkadaşımla birlikte müdüre gidip eşyayı bizim kırdığımızı söyler ve özür dilerdim. 

d) Babamın bana çok kızacağını söyleyerek arkadaşımdan suçu üstlenmesini isterdim. 
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2. En yakın arkadaşınızı, sınıfta tartıştığı bir arka- - 
daşının defterini yırtarken gördünüz. Ne yapardınız? » — 

a) Tabi ki en yakın arkadaşıma yardım ederdim. 

b) Yaptığının yanlış olduğunu söyler ve onu engellemeye « 

çalışırdım. 

c) Yaptığının yanlış olduğunu söyler ve ona küserdim. ) 
d) Hemen öğretmenime haber verirdim. 
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3. Mahalledeki arkadaşlarınızla bahçede oturmuş 
konuşuyorsunuz. Bir arkadaşınız, en yakın arkadaşınızı 
yaptığı bir hatadan dolayı sevmediğini söyledi. Ne yapardınız? 
a) En yakın arkadaşım da olsa, yaptığı hata çok büyükse 
artık ben de onu sevmem. 
b) Hemen arkadaşımın yanına gidip hakkında söylenenleri ona anlatırdım. 
c) Arkadaşım hakkında bu şekilde konuşulmasına çok kızar, hemen oradan ayrılırdım. 
d) Arkadaşım orada olmadığı için hakkında konuşulmaması gerektiğini söyler, konunun aslını 
arkadaşıma sorardım. 
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4, En yakın arkadaşınızla birlikte gazete bayii önündeki çocuk dergilerine bakıyorsunuz. Birini çok 
beğendiniz. Ancak ikinizin de parası yok. Arkadaşınız “Bir 
kere ile bir şey olmaz.” deyip dergiyi alıp kaçmayı teklif etti. 
Ne yapardınız? 
a) Bunun hırsızlık olacağını ve böyle bir şeyi bir daha düşünmemesini söylerdim. 
b) Yakalanabiliriz. Bu nedenle evden para alıp gelmeyi teklif ederdim. 
c) Böyle bir teklifte bulunduğu için çok kızardım. Bir 
daha onunla konuşmazdım. 
d) İleride anlatıp güleceğimiz güzel bir macera 
olur. Teklifini kabul ederdim. 
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5. Öğretmeniniz, masası üzerindeki kalemliğin kırıldığını görünce kimin yaptığını sordu. Ancak kimse | 
cevap vermedi. Daha sonra en yakın arkadaşınız bunu Y 
kendisinin yaptığını ve korktuğu için söyleyemediğini sadece size söyledi. Ne yapardınız? 
a) Yaptığı hatanın sonucuna katlanmalıdır. Öğretmene ben 
söylerdim. 
b) Bana güvendiği için çok sevinirdim. Ömrümün sonuna 
kadar bu sırrı saklardım. 
c) Arkadaşım daha fazla üzülmesin diye, yeni kalemlik 
alıp masanın üzerine koyardım. 
d) Kimseye söylemezdim ancak doğruyu 
söylemesi için ikna edinceye kadar 
a | uğraşırdım. 
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6. Çok sevdiğiniz arkadaşınızın sizin dışınızdaki kişilere 
sürekli yalan söylediğini tark ettiniz. Ne yapardınız? 

a) Önemli olan bana yalan söylemiyor olmasıdır. Başkalarına yalan söylemesine karışmam. 

b) Başkalarına zarar verecek büyük yalanlar söylüyorsa 
onu uyarırım. 

c) Söyleyen arkadaşım da olsa yalanı hiç sevmem. Onu 
annesine şikâyet ederim. 

d) Onu uyarırım. Ama hâlâ yalan söylemeye devam ederse aramıza mesafe koyarım. 









ilmine 






&. Yolda yürürken dostunuzu telaşlı bir şekilde koşarken 


gördünüz. Ne olduğunu sordunuz ancak anlatamayacağını N 
söyleyerek yanınızdan uzaklaştı. Ne yapardınız? >. 
a) Demek ki gerçekten dost değilmişiz. Bir daha onunla ko- 


nuşmazdım. 
b) Bana bile söylemediyse çok önemli bir sıkıntısı vardır. Ne 
yapabileceğimi düşünürdüm. 
c) Onu takip edip ne olduğunu öğrenmeye çalışırdım. 
d) Başı dertte olabilir. Polisi arardım. 
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8. Sınıfınızda yapılacak bilgi yarışması için en yakın 
arkadaşınızın grubuna girdiniz. Bir başka arkadaşınız 
da size kendi grubuna gelmeniz halinde çok sevdiğiniz 
bilgisayar oyununu bir ay ödünç verebileceğini söyledi. 
Ne yapardınız? 


a) Diğer arkadaşımın teklifini kabul ederdim. 









b) Hangi gruba katılacağıma kura çekerek karar verirdim. 


N 
> > c) En yakın arkadaşımı yüz üstü bırakamam. Diğer arkada- 


sımın teklifini kabul etmezdim. 
d) En yakın arkadaşımdan özür diler ve ona diğer gruba katılacağımı söylerdim. 
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Dostça 
DavrahırSa 


“ ne Kazanırım? * 







Yanlışlarımda beni 
düzeltecek kişilerin 
olduğunu bilerek 
kendimi güvende 
hissederim. 






Dostluğu aranan 






ve istenen bir insan 
olurum. 














Yalnız olmadığımı 
bilir, sorunlarımla 
daha rahat 
mücadele ederim. 
























Arkamdan birisi 
kötülük yapacak 
diye bir endişem 
olmaz. 







Huzur ve 
mutlulukla 
dolarım. 





İyi günümde de 
kötü günümde de 
yalnız kalmam. 











Her zaman 
dualarıyla bana 
destek olan, beni 






Dünyada ve 
ahirette kazançlı 
çıkarım. 









Çevrem, 
adımı sevgi ve 
muhabbetle 
anan kişilerle 
dolar. 











Etrafımda 
güvenecek kimsem 








kalmaz ve kendimi 
kötü hissederim. 






tek başına 
mücadele etmek 
zorunda kalır, 






Beni seven 
arkadaşlarımı yavaş 
yavaş kaybeder, 
yalnız kalırım. 
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sevincimi, 
kötü günümde 
üzüntümü 














Arkamdan kötü 
konuşan ve 
güvenemediğim 
arkadaşlarım olur. 


Kendimi eksik ve 
yalnız hissederim. 
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Kötü günlerimde 
yanımda bana 
destek olacak 
bir tek dostum 
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İyiliğim için dua 
eden arkadaşlarım 









Huzursuz ve 
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mutsuz biri olurum. 
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© Hangisi Daha Kârlı? 


Sevgili Peygamberimizin amcasının oğlu İbn-i Abbas (Allah ondan razı 
olsun.), Allah'ın Resülü'nü ve onun nasihatlerini dinleyip tavsiyelerine 


N 












uymayı çok severdi. 
İbn-i Abbas, sadece ibadet etmek ve başka hiçbir şeyle uğraşmamak 
üzere mescide kapanmıştı. Peygamber Efendimiz de Ramazan aylarında bazı 
günler böyle yapardı. Hiç mescitten ayrılmaz, çok namaz kılar, oruç tutar 
ve bol bol Allah'ı zikrederdi. Buna itikâf denirdi. İşte İbn-i Abbas da Allah 
Resülü'nün vefatından sonra her Ramazan böyle itikat yapmaktaydı. 
O günlerden birinde yanına bir arkadaşı geldi. Çok üzgün ve dertli görünüyordu. İbn-i Abbas: 
- Kardeşim, seni üzgün görüyorum. 
- Evet. birine borcum var fakat param olmadığı için ödeyemiyorum. 


- Borcunu ertelemesi için onunla konuşayım mı? 














- Sen bilirsin, memnun olurum. 

> İbn-i Abbas, ayakkabılarını alarak hemen mescitten çıktı. Arkadaşı ona: 
| - İtikâfta olduğunu unuttun herhâlde. İbadet etmeyi bırakıp benim için 
borçlu olduğum kimseyle mi görüşeceksin? A 
Sen ibadet sevabından da mahrum o | 
kaldın, dedi. İbn-i Abbas: , 
- Hayır, öyle değil. 

Ben Allah Resülü'nden şöyle işit- 















miştim: 
“Her kim, din kardeşinin bir işini hâllediverir, *“24 


onu rahatlatırsa bu kendisi 
için on yıl itikâf yapıp ibadet 
etmesinden daha hayırlıdır. Bu iyilik 
onu cennete daha çok yaklaştırır...” 
(Beyhaki, Şuab, Ill, 424-425 arasından 










hikâyeleştirilmiştir.) 
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Çiçeğini Büyütmek 

Dostluk zamanla büyür, gelişir. Emek ister, ilgi ister. Güzel ve kalıcı bir dostluk için 
neler gerekir bir düşünelim. 

İlgi, sevgi, hoşgörü, empati,tedakârlık, saygı vb....Her birimiz kartondan hazırladığımız 


sulama kaplarının üzerlerine bunları teker teker yazalım. 
Şimdi dostluk çiçeklerimize geldi sıra. İki gruba ayrılalım ve bir grup dostluk çiçek- 





lerimiz olsun. Diğer grup ise onu büyütmeye çalışan kişiler. Bakalım çiçeklerimiz nasıl 
büyüyecekler? 

İlk önce dostluk için ilk adım atılacak ve arkadaşlarımız dostluk çiçeği tonumunu 
ekecekler. Tohum olan arkadaşlarımız yerde kapanıp duracaklar. “Dostluk çiçeğini 
büyütmek için şimdi ne yapmalıyız?” diye sorulacak ve bunun için gerekli olan kap ile 
sulayacaklar. 

Sulanınca tohumlarımız yavaşça açılmaya başlayacaklar. Çok küçük ve kırılgan; onu 
korumak için ne gerekli biraz da onunla sulayalım. Şimdi hastalandı, ne yapmamız lazım, 
gibi sorularla, arkadaşlarımız, çiçeklerinin büyümesi için gerekli olan kapları kullanacak 
ve dostluk çiçeklerini büyütmek için ellerinden geleni yapacaklar. 

Kaplarımız bittikten sonra çiçeğimizin etratını yabani otlar sarıyor; ağlıyor; şiddetli 
bir rüzgâr esiyor, dalı kırıldı; güneşten kuruyacak gibi sözler söylenmeye başlanır. Herkes 
çiçeğini bu zorlu şartlarda korumaya çalışır ve gerekli hareketleri yapar. 

Bu arada çiçeklerimiz de yavaş yavaş büyüyerek doğrulur ve iyice uzarlar. 

Şimdi çiçekleri büyüten arkadaşlarımıza soruyoruz: Bu çiçekleri geio koparmaya çalışsalar, hiç düşünmeden ezip geçseler ne hissedersiniz? 

Bu kadar emekle büyüyüp gelişen dostluk çiçeklerinizi utak 
tetek olaylar yüzünden kırıp geçmeye değer mi? 

Peki çiçekler! Sizler, sizi büyüten bu insanlara karşı ne hissediyorsunuz? 

Onlar için ne yapmak istersiniz? 

Evet arkadaşlar, her dostluk, büyük emeklerle içimizde büyüyen çiçekler gibidirler. Onlara ne kadar 
iyi bakar ve kollarsanız, gönlünüzde o kadar büyük 
bir çiçek bahçesi oluşur. Rengarenk ve mis kokulu 
dostluklar dileğiyle... 
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el-Veli, müminlere dost olan, daima yardım eden, onları koruyan demektir. Allah'a 
inanan, doğru ve dürüst olan, güzel işler yapan kullarına Allah'ımız gerçek bir dosttur. 
Onları hiç ama hiç yalnız bırakmaz. Her sıkıntısında, tüm zor zamanlarında onların en 
büyük yardımcısıdır. 

Bizler daha konuşamıyor, yürüyemiyorken “Veli” olan Allah'ımız bizlerin büyümesinde 
ve gelişmesinde yardımcı olur. Iıpkı okuldaki velimiz gibi her şeyimiz ile ilgilenir. Yiyecek 
ve içeceklerimizi, soluyacak havamızı, yaşanacak mekânımızı bizler için hazırlar. Bizlere 
rahatlıkla yaşayabileceğimiz bir vücut verir. Durun daha bitmedi. Taşıyamayacağımız 
hiçbir sıkıntıyı bize yüklemez. Başımıza gelen her olayı daha kuvvetli olalım, diye verir. 


Hata yaptığımızda bize küçük uyarılarda bulunur. Gerçek bir dost gibi bizi en güzel 


yerlere getirmek için tüm imkânları önümüze serer, 








el-Veli olan Rabbimiz, sımsıcak dostluğu ile bizi sarar. Dualarımıza muhakkak kar- 


şılık verir. Güneş ile bizi ısıtır, aydınlatır. Geceyi bir yorgan gibi üzerimize örter, din- 


lenmemizi sağlar. Akıllı ve bilgili olmamız için kitap gönderir bize. İbadetler öğretir 
sağlıklı kalabilmemiz için. Ne güzel dosttur, el -Veli... Her şeyimizi O verir. Her ihtiyacımızı 
şefkat ve merhametle karşılar. 

Veli olan Allah'ımız hiçbir kötü insanı ve çirkin işler yapan kişileri kendine dost edinmez. Onlara sevgiyle yaklaşmaz. Bu şekilde bizlere, kimleri dost edineceğimizi göstermiş olur. Sizler de taydalı işler yapan, güzel ahlaklı kişilerle arkadaş olun, der. Boş boş 
yaşayan, zararlı işlerle uğraşan kişilerin, bizleri de zarara uğratacağını anlatır. Bu tür 
arkadaşlıklardan uzak durmamızı öğütler. Veli olan Allah'ımız güzel ahlaklı, faydalı işlerle uğraşan kişileri dost edinerek bizlere örnek olur. 

Ne mutlu ki, el-Veli ismini bilen kişi hiç yalnız olmadığını, onu düşünen ve her yardımına koşan bir dostunun olduğunu bilir. el-Veli olan Allah'ımız gibi kötülerden, inkârcılardan yüz çevirir, onlarla dost olmaz. 

Veli olan Rabbine güven, ne yalnızlık çek ne de dertlen. 

Bizler Rabbimizin el-Veli ismini çokça anarsak, Allahımızın dostluğunu kazanır, hiçbir 


şeyden korkmayız. 
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Allah'ın 99 isminin dışında 


Kuran'ı Kerim'de geçen isimle- 9 


rinden biri de Mevla'dır. “Dost, 
sahip, müminlerin dostu olan, 


onlara iyilik yolları açan ve 
onları başarılı kılan.” demektir. 
Kuşkusuz Mevlamızın dostluğu 
insanlarınkine benzemez. O 
kimi dost edinmişse, o kişiyi 
dünyada yalnız bırakmaz. En 
Zor zamanlarında, en kötü 
anlarında hemen bir kolaylık 
getirir. Ona yardımcı olur. Ahirette ise en güzel hediyelerle 





memnun eder. Hem de hiç eskinn kırılmayan hediyeler, 





CIKMA 
Dgöli el-Vedöd” ma > 


Tüm canlıları seven ve onların 






iyiliğini isteyen, aynı zamanda 
da sevilen demektir. Bir dostta 
olması gereken sevgi ve samimiyetin kaynağıdır. Vedüd olan 
Allah'ımız olmasaydı, dostlukların oluşmasında gerekli olan 
sevgi de oluşamazdı. Ne kötü 
değil mi? Allah eksiklerimiz, 
hatalarımız ile bizleri sever. 
İyiye ve doğruya ulaşmamız için 
sevgiyle sarar, bizi. Hiçbir yardımı esirgemez. Tüm kâinat da 
Allah'ı çok sever. Kuşlar, çiçekler, ağaçlar, yapraklarını sallar, 
koşarlar; kısaca tüm varlıklar 
O'nun ismini söyler. 
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es-Semi, el-Basir 
es-Semi her şeyi işiten, 
el-Basir ise her şeyi gören © 


demektir. Allah'ımız en yakın 





dostumuzun bile bilmediği sırlarımızı, hâllerimizi bilir. Bizi hep 
duyar ve dinler. Bizim her hâlimizi görür. Böylelikle en yakın 
dostumuzdan bile bize daha 
yakın olur. En yakın dostumuz 
bile kimi zaman bizi dinlemek 
istemeyebilir. Görmeye gelmeyebilir. Ancak Allah'ımız her 
anımızı görür ve dinler. Bizimle 
daima ilgilenir. 











GazeTe 














1992 yılında doğan Görkem, dünyaya 
gözünü açtığında kolları ve bacakları engelliydi. O henüz üç yaşındayken, polis olan babası, terör saldırısında şehit olan 
Görkem'i annesi büyüttü. 

Kolları ve bacakları yarım olan Görkem, 
okul yıllarında engelleri aşmak için epey 
zorlandı. Kimi zaman merdivenleri çıkamadı, kimi zaman da kaşık tutup sıcak 
çorba içemedi. Başarılı bir öğrenci olan 
Görkem'in hayatı lise yıllarında Süleyman 
Sayar isimli arkadaşını tanımasıyla değişti. 
Adeta Görkem'in eli ayağı olan Süleyman, 
arkadaşına her türlü yardımı yaptı. Bazen 
yemek yedirdi, bazen merdivenlerden çıkardı. 

İkili, dostluklarının kalıcı olması için kısa 
film çekmeye karar verdi. Adını “Bakış Açısı” koydukları film, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün düzenlediği Değerler Film 


4 Aralık 2012 





Festivali'nde birincilik ödülüne layık görüldü. 

Süleyman ile arkadaşlıklarını anlatan 
Görkem, “Süleyman'ı 10. sınıfta tanıdım. 
Ben okula ilk geldiğimde kimseye alışamadım. Süleyman bana çok sevecen yaklaştı. Bana çok yardımı dokundu. Bir baktım her yere beraber gidip geliyoruz. Böy- 
(ece dostluğumuz. ilerledi. Yardımlarını 
hayatım boyunca unutamam. O, hayat 
boyu unutulmayacak kadar değerli bir 
dost.” diyor. Süleyman Sayar ise “Okul hayatım boyunca Görkem ile hep beraberdik. Görkem için bir şey yapınca o mutlu 
oluyordu. Ben de onun mutluluğu ile mutlu oluyordum. Daha sonra bu dostluğumuzu kısa tilm yaptık. Yarışmada birincilik 
ödülü bizim hikâyemize verildi. Film ayrıca, internette 25 bin defa izlenmiş. Bu 
müthiş bir rakam.” diyor. 








Hey dostum baksana! 


Darımda, kolayımda, 


Gülmemde, ağlamamda, 





Koşmamda, zıplamamda, 
İnişimde, çıkışımda, 
Düşmemde, kalkmamda, 
Duamda, yakarışımda, 

Hep sen varsın yanımda, 

Hey dostum baksana, 
Cennette de olur musun yanımda? 


Oyun oynayıp gülerken, 





Kayıp düşmez miyim birden, 

Bir dostum başımdan, 
Bir dostum kolumdan, 

Bir dostum bacağımdan, 
Bir dostum sırtımdan, 

Tutup kaldırınca yerden, 

Gönlümden tutan kim diye baktım aniden, 
Tüm dostlarımın tebessümünü gördüm, yürekten gelen, 


Tekrar oyuna başladık, kaldığımız yerden. 
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Haydi Dostlar İş Başına 


Arkadaşlarla birlikte olunca güzeldir dünya. Geziler, söyleşiler, etkinlikler... 
O hâlde haydi dostlar iş başına! 


İlk önce grubumuza özel bir isim oluşturuyoruz. Toplantılarımız için kendimize 


özel bir mekan belirliyoruz. Bu okul bahçesinde aramızda kararlaştırdığımız ve 


sadece bizim bildiğimiz bir köşe veya mahallemizdeki bir ağacın altı olabilir. 


Mekânımızda birlikte neler yapacağımıza dair bir etkinlik tablosu hazırlıyoruz. 


Bu kendi aramızda oluşturduğumuz bir şifreyle doldurduğumuz bir tablo ola- 


bilir. Çeşitli sembol resimlerle yazımızı tamamlayabileceğimiz gibi tersten yaz- 


ma tekniğini de kullanabiliriz. Artık bu hayal gücümüze kalmış. 
Tablomuzu hattalara bölüp her haftaya bir hedef, bir etkinlik belirleyebiliriz. 
Ya da her hafta bir etkinliği yaptıktan sonra bir sonraki haftanın etkinliğine ka- 


rar verip görev dağıtabiliriz. Buna da grup olarak karar vermemiz gerekecek. 


Etkinlik olarak neler yapabiliriz? Örnesin: 





a.Haftg 









Herkes bir meyve 
getirmekle görevlendirilir. 
© Meyvesini kapan, belirlenen alana getirir. Herkes 
getirdiği meyveyi, hakkında 
bilgi vererek diğerleriyle 
paylaşır. Birlikte yenilir, 
meyve partisi düzenlenir. 




















2.Hafta 
gikgik Za M3 n; 





Piknik için gerekli eşyalar 
listelenir ve paylaşılır. 
Ailelerden izin alınarak bir 
parka gidilir. Park turu 
yapıldıktan sonra seçilen 
yere yerleşilir. Herkes 
dostluk ile ilgili öğrendiği bir 
hadisi birbirine anlatır. 













3.Haftg 
gerçek DOSt ROZey 


Grup olarak herkes pek 
başarılı olamadığı, yapmak 
isteyip de yapamadığı ya 


da öğrenemediği şeyleri paylaşır. Grup içinde bu sorunları aşmış ve birbirine yardımcı olabilecekler ortaya çıkarlar. Bir hafta boyunca arkadaşını bu konuda desteklerler. 








Sonunda grup için özel olarak tasarlanan rozet. bileklik gibi bir nişan, görevini 


tam manasıyla yerine getiren arkadaşlara takılır. Bu rozeti kazananlar grubun 


asil üyeleri olurlar. 


Haydi bakalım, size hoş maceralar, güzel dostluklar... 


Öneri: Çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalan kardeşlerimiz var. Aileniz ile bir aileyi seçerek, oradaki çocuklarla arkadaşlık yapabilir, 
onlarla oyuncaklarınızı paylaşabilirsiniz. Kim bilir ne değişik oyunlar biliyordur. 


Farklılıklarınızı öğrenip yeniliklere yelken açabilir, tatlı dostluklar kurabilirsiniz. 


A 














Dost Ararım Sokakta 


Keloğlan taşındıkları mahalleye alışmaya çalışıyormuş. Eski evi, arkadaşları, 
bakkal amcası burnunda tüter olmuş. Tüm gün oturur, eskilerin hayallerinde 
gezer dururmuş. Anacığı bakmış böyle olmayacak. “Kalk” demiş oğluna, kendine arkadaş bul. Keloğlan “Peki” demiş çıkmış sokağa, bakmış sağına soluna. 
Yanaşmış en sağındakine. Çocuk ona bakıp, “Aa, ne o öyle hiç saçın yok senin. Benimse saçlarım ipek gibi, tararım onları misler gibi. İstemem senin gibi 
birini.” deyip, gitmiş. 

Solundakine dönmüş bizim Keleşoğlan o da “Elbiselerim yeni, severim hep 
cici şeyleri. Eski eski istemem yanımda, çekil şöyle geri.” deyip itmiş bizim 
garibi. O da önünde duran çocuğun yanına gitmiş. Çocuk “Hangi oyuncakların var, arabanı ver, misketini ver, topun da güzel diye her şeyini istemiş. 
Kendi oyuncaklarına sıra gelip, “Onlar pislenmesin elleme.” deyince Keleşoğlan, “Ver ozaman benimkiler de kirlenmesin.” demez mi? Çocuk ağlayıp sızlayıp gitmez mi? Şaşmış bizimkisi, bulamamış arkadaş birisini. Tam o sırada çocuklar kendi aralarında kavga etmeye başlamışlar. Biri saçımı, biri elbisemi, 
öbürü oyuncağımı kirlettin, diye bağrışmazlar mı? Keloğlan “E be arkadaşlar saçtır, elbisedir, oyuncaktır, birazcık suyla temizlenmez mi? Kirlenen 
dostluğunuz olmasın asıl, onu nasıl temizleyeceksiniz.” demiş. Çocuklar yaptıkları hataları anlamış, Keloğlanı tanımadan küçümsedikleri için kendile- 


rinden utanmışlar. Onu oyunlarına davet edip bir daha hiç bırakmamışlar. 
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TEKER, 3. ise il 


1. 


Dost olan kişi ne kazanır? 
a) İnsanların sırlarını araştırma 






















hakkı 


kazanır. 
b) Birçok in 


kazanır. 
ç) İstediği zaman arkadaşlarına gitme 


sanın sevgisini Ve dostluğunu 


hakkı kazanır. 
d) Bir kişi hata yaptığınd 


kazanır. 


a ona kızma hakkı 





— Sİ 
la kon, Vr Ancak Hatice'nin 
ONUŞM, O. 1 ONU 
; adı Yuma num 
arası 


Sen | 
lara oynar 
IYece Ky annen — a u 
gıni saşırmıştı UYuduğun, gıral 
LI, Söyl 


Yukarıdaki öykü ile ilgili aşağıdakilerden 













hangisi söylenemez ? 
a) Ayşe en yakın af 
önyargılı davrandı. 
b) Ayşe, öncelikle Hati 
nedenini sormalıydı. 
c) Hatice, Zeynep'i AY$€ 


seviyor. 
d) Hatice en yakın arkadaşı Ayşe'ye de 


kadaşı Hatice ye karşı 
ce'ye davranışının 
'den daha çok 

ğer 


veriyor. 
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3. 


Okulunuzdaki resim yarışmasına katıldınız. 
Birinciye verilecek olan fotoğraf makinesini 
çok istiyorsunuz, Ancak siz değil de en yakın 
arkadaşınız birinci oldu. Ne yapardınız? 

a) Birinci olamadığım için üzülürdüm. Ancak 

arkadaşım birinci olduğu için sevi 
tebrik ederdim. 


b) Arkadaşımdan ara sıra fotoğraf makinesini 
bana ödünç vermesini rica ederdim. 

c) Birinci olamadığım için çok üzülürdüm ve 
arkadaşıma darılırdım. 


dg) Arkadaşımı tebrik ederdim. Ancak içten İc 
ona kırılırdım. 





En ya 
yatıyor. An 
için yanına vi 
|. çok istediğiniZ 
üzere hazırlanıyorsun” ki 

a) Önce elbisey| almay 

arkadaşıma giderdim. 
b) İşimiz ge€ bite 
gelebilec 
c) Başka 
arkadaşımın ya 
d) Ellbiseyi alma i 
arkadaşımın yanına 9 


nesi SİZİ arayarak 


gelmenizi rica © 
bir e 


bilece 





B 
d 
kın arkadaşınızın ay 


tti. A 
Iİbiseyi almaya git 


eğimi söylerdim. | 
bir arkadasım ara | 
nına gitmesin! 
ya gitmekten vaZg 





e 
ğI kıyıldı Ve evd ; 
moralinin düzelme 


İ zla 
k siz babanı 
nca 


z. Ne yapardınız? 


gider sonla da 


ği için ancak yarın 


p ondan 
rica ederdim. 
eçip hemen 


derdim. 








İ o Dostunuzaileşiile birlikte başka bir şehre 
taşınalı bir ay oldu. Ancak sizi hiç aramadı. Ne 
düşünürdünüz? 
a) Demek ki gerçekten dost değilmişiz, giye 
düşünürdüm. 
b) Yeni bir şehre taşındıkları için ancak 
yerleşmişlerdir diye düşünürdüm. 
c) Acaba bir sıkıntıları mı oldu diyerek benim 
aramam gerektiğini düşünürdüm, 
| d) Ben olsaydım onun yaptığını yapmaz, onu 
mutlaka arardım diye düşünürdüm. 















































tığı bir hatayı 


kardeşinizin yap yl ve 


mi tarak güldüğünü 


başkalarına anla 


e komik bir hata ya 
a i 
gülerdim. 
p) Dostumu 
o) Dostuma 
etmezdim. 
d) Yaptığın 
uyarırdım. 


ptıysa ben de 


n de gülerdim. 


a be 
kırmamak için N Ki 


kırılırdım ama bu 


ye onu 
dan rahatsız olurdum 





e 


Z 


U ile Selim anasınıfından beri arkadaştılar. Birbirlerini çok seviyorlardı. Sırlarını paylaşan iki N | candan dost olan iki sw olmuşlardı. Şimdi Selim rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hasan ol 
bu hâline çok üzülüyordu. Onun için en büyük dost 
yardımcı olan Yüce Ya dua ediyordu Çünkü 
biliyordu ki arkadaşına şifa verebilecek ir 
kalbine en yakın olan Allah'tı. 72 

Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangi kelimeler 

gelmelidir? 

a) sırdaş, gönüldaş, Mevla 

b) dost, sırdaş, Allah 

c) kanka, dost, Mevla 

d) sırdaş, arkadas, Mevla 
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a arkadaşlarınız ile 
nların dedikodusunu 


anıza rağmen buna 





En iyi arkadaşınızın SE 
kötü sözler söylediğini. © 
ğını Tark ettiniz. Yyarm 

yapardınız: 
yapa 


ilgili 
yaptı 
İ Ne 
devam ediyo". | 
a) Benim de dedikodumu 
tığı kişileri uyarırdım. 
mezdiım. 
sine şikâyet 


bilir. Bi daha 





asla Kkonuşmazdım. 
b) DedikodusunU yaptığ 
ç) Eskisi kada" fazla görüş 
d) Öğretmenime veya ann 


ederdim. 








Dostun attığı taş baş 
yarmaz: 

Dost kişi arkadaşının 
iyiliği için konuşur, 
iyiliği için hareket eder. 
Kızsa, gücense, ters 
davransa bile ondan 










Abdalın dostluğu köy 
görününceye kadar: 
Çıkarı dolayısıyla dostluk 
yapan kimse, işini 
yürütecek başkalarını 
bulduğunda arkadaşını 
yarı yolda bırakır, ilgisini 






























Ayıpsız yâr arayan 
(dost isteyen), yârsiz | 
(dostsuz) kalır: 
Kusursuz insan veya 
iş olmayacağı gibi bu 
özellikte arkadaş arayan 
da dostsuz veya işsiz 










şeytanın dostluğu 
darağacına kadardır: 
Kötü arkadaş kişiyi yoldan 
çıkartıp onu çok zor 
durumlara sürükleyebilir. 
En zor anlarında yardımcı 
olmak ya da özür dilemek | 
yerine onu terk eder, 
yalnız bırakır. 














N 







Dost acı söyler: 
Gerçek dost kişinin 
iyiliğini istediği için 

doğrusunu ve hatasını 

çekinmeden söyler, 



















Bin dost az, bir düşman 
çok: 

Dostun ne denli çok 
olursa olsun onlardan 
Zarar gelmez ama bir 

tek düşmanın olsa hep 
ondan zarar görme 
tehlikesi içerisinde 
yaşarsın. 












Her şeyin yenisi, dostun 







Dost dostun eyerlenmiş $ eskisi: 
atıdır: Dostluklar, birlikte 
Gerçek dost arkadaşının yaşayıp birbirini 
tanıdıkça, ortak şeyler 
paylaştıkça değer 





kazanır. 








Dost düşman: 
Yakın uzak herkes. 










Dost edinmek: 
1. Dost olmak, bir dost bulmak. * 
2. Dost tutmak. 












Dosteli: 
Yabancı olmayan, güvenilir yer. 





Dosta düşmana karşı: 
Ele güne karşı, dostlara 
mahcup olmamak, onları 
üzmemek, düşmanları da 
sevindirmemek. 












Dostlar başına: 
Güzel bir olay başa geldiğinde 
memnuniyetin ifadesi için 
yapılan güzel bir dilektir. Kendi 
mutluluğunun dostlarının da başına 
gelmesi, onların da aynı mutluluğu 
hissetmesi ve onun mutluluğunu 
anlayabilmeleri için söylenir. 
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Aşağıdaki kelimeleri tabloda yukarıdan aşağı, soldan sağa ve çapraz bulduktan 
sonra geri kalan harfleri birleştiriniz. Bakalım hangi ayet- i kerime ortaya çıkacak. 


* SIRT ÇEVİRMEK # SAMİMİYET “ÇIKAR *YÂREN 
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Aşağıda “dostluk” ile ilgili bazı sözcük ve deyimlerin harflerini karışık olarak verdik. 
Bunları bulup sayılara denk gelen hartleri yerleştirerek 
hadis-i şerif'i bulabilir misiniz? 


GİSVE — İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi göstermeye yönelten duygu 
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SUKUR MEKLEİŞ —x Yanlış davranışta bulunmak 
Şİİ İİ 

AE 

TIRAH — Birine karşı duyulan saygı, sevgi 
GERE ii 
DIRSAŞ — Birinin sırrını bilecek kadar ona yakın olan kişi 
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ERKİF —ı Arkadaş, dost 





MİSMA —x Candan, açık yüreklilikle davranan 
NESE) Deal alip iler 

GÖNLÜŞAD — Candan dost 
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MÜSKEK —- Darılmak 
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ATAFMEN — Çıkar 
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Hadis-i Şerif 
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(Ebü Dâvüd, Edep 16; Tirmizi, Zühd 45) 
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Hele bir ortadan kalksa, 
Dünya cennet olur Sonra, 
Yürekler bayram eder, 
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Eslenceli Test 1 Cevap Anahtarı 
1c -2b - 3d - Ha - 5d - 6d- 7b - &c 
Değerli Test 2 Cevap Anahtarı 
Ib-2c-3a-ld-5c- 6d- /a- 8c 


Bulmaca Cevap Anahtarı 
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Çan mma 


İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle 
arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. 
(Fussilet, 41/34. ayet) 


Bilmece Cevap Anahtarı 


1. Sırdaş 2. Sevgi 3. Düşmanlık 


Evir Çevir Bul Cevap Anahtarı 
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Hadis-i Şerif 
Dİ OKSATİYİANIUAN YAS XAJ YS) 
EDİL KENARİ (OLA İDA 
CKENRİİB KLXRALANKU 2 İDİ OKSİT) KEXDALANXE CE) Gİ) 


(Ebü Dâvüd, Edep 16; Tirmizi, Zühd 45) 


